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DE REDACTIE 

Speel goed 
We hebben Sinterklaas. Kerstdag. Nieuwjaar. Een zalige periode voor veel 
mensen maar zeker ook voor eigenaars van speelgoedwinkels. Allesbehal-
ve besparend op trots en enthousiasme trachten ze via hun veelkleurige 
folders potentiële kopers van hun speelgoedwaar binnen te rijven. Prachti-
ge tijden voor kinderen, die likkebaardend pagina na pagina aankruisen om 
hun nu al uitgebreide wenslijst groter te maken. 

 

Zoveel aanbod, zoveel leuk speelgoed. Ik ben officieel jaloers. Niet op het 
feit dat de jonge jeugd zomaar, door pakweg de helft van het jaar flink te zijn, tal van cadeautjes ziet blin-
ken op hun fleurige speelmat. Neen, dat niet. Wel op de open blik waarmee ze naar speelgoed kijken. De 
aantrekkingskracht is er. En hoe. Ze zijn oprecht blij met wat voor speelgoedmoois in hun handen wordt 
geschoven, wat geëtaleerd wordt met urenlang speelplezier. En toegegeven: ik ben dit een beetje kwijt. 
Ook deze jongen wordt ouder. Ik moet er echt mijn best voor doen, om heil te zien in een stuk speelgoed 
waar ik destijds net niet mee zou trouwen. Met Lego spelen, dat lukt nog aardig. Ik vind er oprecht nog 
steeds plezier in. En ook een gek scenario bedenken bij Playmobilfiguurtjes of vechten met Action Man-
poppen is nog altijd haalbaar. 

Maar er zijn ook zaken waarbij het me niet meer lukt, om het speelplezier naar boven te halen, om de 
kinderlijke ik uit zijn winterslaap te halen. Spelen met plasticine bijvoorbeeld, dat zit echt niet meer in 
me. Het lukt me niet, het voelt aan als een straf. Interesse nul. Binnenkort vertrek ik op plasticine-kamp, 
in de hoop om het enthousiasme hieromtrent terug te vinden. Met plasticineleiders, een plasticine-
kampvuur en een toonmoment. Want ik vecht er keihard tegen, tegen de scheidende wegen van spelen 
en volwassenheid. 

 

‘We stoppen niet met spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen met spelen.’ 
Die welbekende quote koester ik. Daarom ga ik er nog steeds voor, ondanks de hobbeligheden onder-
weg. Voetballen op een pleintje met personen die makkelijk twintig jaar jonger zijn, verstoppertje spelen 
met neefjes en nichtjes die uiteindelijk luidkeels smeken om terug te verschijnen of op tafel springen na 
een overwinning bij een gezelschapsspel voor 6+: het zijn slechts enkele van de zovele geneugten des 
levens die ik weiger te lossen. Laat ons spelen. Welk spel ook. 

 

Mathieu  Isabelle  Mattijs  

VERWELKOMING MATTIJS 



 

    

WESTERLINDE 
   

Beste  Bewoner, 
  Familie, 
  Collega en vrijwilliger 
 
Dit krantje omhelst de maanden december 2025 en januari 2026. 
 
Enerzijds staat december in het teken van een terugblikken op het voorbije jaar, anderzijds is het 
reikhalzend uitkijken naar het nieuwe jaar! 
Buiten wordt het kouder en donkerder, binnen compenseren we dat met gezelligheid en kleine mo-
menten die het hart verwarmen. 
In dit krantje vindt u dan ook een overzicht van  de activiteiten die we de komende weken organise-
ren, van sfeervolle kerst- en nieuwjaarmomenten, creatieve middagen, muzikale optredens en het 
traditionele kerstmenu alsook de nieuwjaarrecepties waar we allen naar uitkijken! 
December is eveneens een tijd van dankbaarheid. We willen dan ook iedereen bedanken die zich 
dagelijks inzet in ons huis: onze medewerkers, vrijwilligers, familieleden en natuurlijk onze bewo-
ners, die met hun verhalen en aanwezigheid kleur geven aan elke dag. 
Januari is dan de maand van goede voornemens. Wij staan alvast klaar om u daarin te ondersteu-
nen! 
 
Namens het hele team wensen wij u een warme, gezellige en vooral smakelijke (gezonde) decem-
bermaand toe. Laten we samen genieten van de feestdagen en uitkijken naar een nieuw jaar vol 
mooie momenten. 
 
Warme groet vanwege ‘Het team Westerlinde’ 
 
Frank Debackere 
Woonzorgmanager 



 

    

Over vrede in onrustige tijden 
 

Zomaar een brief… 
 

Beste vriend(in), 

 

Vandaag neem ik even de tijd om je te schrijven, op een dag waarop de 

wereld stil lijkt te staan; stil bij wat ooit was, en bij wat nooit meer mag 

gebeuren. Een dag waarop we denken aan het zwijgen van de wapens, 

aan het moment waarop mensen elkaar weer durfden aankijken en in elkaars ogen iets menselijks 

herkenden. 

Maar terwijl ik schrijf, vraag ik me af: hoe stil is het werkelijk geworden? 

De wapens mogen zwijgen op sommige plaatsen, maar in zoveel harten klinkt nog het rumoer van 

wantrouwen, van angst, van ongelijkheid. Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, zelfs in onze eigen 

straten, in onze gesprekken, in de maner waarop we elkaar soms vergeten te zien. 

Ik denk aan het oude verhaal van Martinus, die zijn mantel deelde met een bedelaar in de kou. 

Een eenvoudig gebaar, maar vol warmte, vol betekenis. 

Hij bezat niet veel, maar hij gaf wat hij had: de helft van zijn mantel, de helft van zijn hart.  

Misschien is dat het begin van echte vrede: 

niet in verdragen of grootse woorden, maar in dat stille, menselijke delen. 

 

Wat als vrede begint waar iemand besluit niet weg te kijken? Waar iemand een deur openlaat, 

of een luisterend oor biedt aan wie geen stem heeft? 

Vrede leeft niet in parades of herdenkingen alleen, maar in de kleine daden die we doen als nie-

mand toekijkt. In de vriendelijkheid die we tonen aan wie anders is, in het geduld dat we bewaren 

wanneer de wereld haast heeft.  

 

We leven in tijden waarin het makkelijk is om hard te worden, om muren te bouwen in plaats van 

bruggen. Maar juist nu hebben we mensen nodig die durven zacht te blijven, die blijven geloven 

dat goedheid sterker is dan geweld, dat licht altijd een weg vindt — hoe donker het ook lijkt. 

PRIESTER  -  POPERINGE 

ZINNEN VAN BEZINNING WIM SEYNAEVE 



 

    

ZINNEN VAN BEZINNING WIM SEYNAEVE 

Vrede vraagt moed. De moed om eerlijk te zijn, om fouten te erkennen, om te vergeven en opnieuw 

te beginnen. Ze vraagt om mensen die blijven hopen, ook wanneer de wereld zegt dat het zinloos 

is. Om mensen die, zoals Sint-Martinus, hun mantel blijven delen — een stukje tijd, een beetje 

aandacht, een glimlach, een woord van hoop. 

Laten we zo’n mens proberen te zijn, elke dag opnieuw. Niet omdat het gemakkelijk is, maar om-

dat het nodig is. Omdat vrede niet vanzelf groeit; ze wordt gedragen, van hart tot hart, door men-

sen die kiezen voor menselijkheid. Dus laten we vandaag, in alle stilte, beloven: dat wij nooit wen-

nen aan onrecht, nooit gewoon worden aan geweld, en nooit ophouden te geloven in de kracht van 

goedheid. Mogen onze woorden zacht zijn, onze handen open, en onze harten groot genoeg om 

ruimte te maken voor de vrede die we zoeken. 

 

Met vredevolle groet, 

Een mens onderweg. 

Pr. Wim Seynaeve, Poperinge.  
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GELUKKIGE VERJAARDAG! 

ONZE JARIGE BEWONERS VAN DECEMBER 

Hoppe Eddy 

07/12   

Buyse Filip 

09/12   

Vindevogel Rosa 

14/12   

Demeyer Paul 

20/12   

Latre Jerome 

24/12   

Vincke Francine  

24/12   

Vanpeteghem Johny 

31/12   
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GELUKKIGE VERJAARDAG! 

ONZE JARIGE BEWONERS VAN JANUARI 

Vanpuyvelde Josephus 

03/01   

Brulez Christiana 

04/01   

Provoost Maria 

06/01   

Van Impe Juliaan  

07/01   

Carette Carine  

11/01   

Dedeurwaerder Agnes  

17/01   

Lagrou Roger 

17/01   

Wybaille Roger 

25/01   

Slosse Freddy 

27/01   

Platteeuw Jozef 

31/01   
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ONZE JARIGE PERSONEELSLEDEN VAN DECEMBER 

GELUKKIGE VERJAARDAG! 

Debergh Hilde       01/12 
Mahieu Shakira      11/12 
Couchez Els      13/12 
Sarrazin Nancy      27/12 
Vancoillie An      27/12 
Everaert Anneke      28/12 

      Vandertrappen Isabelle      30/12     

Vandeputte Chiara      02/01 

Degryse Frederique      06/01 

Ujica Julia Monica      10/01 

Pissonier Yana       25/01 

Van Houcke Candy      20/01 

Vansteelandt Karoline     23/01 

Termote Heidi       31/01 

 

ONZE JARIGE PERSONEELSLEDEN VAN JANUARI 
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ONZE JARIGE VRIJWILLIGERS  VAN DECEMBER 

GELUKKIGE VERJAARDAG! 

ONZE JARIGE VRIJWILLIGERS  VAN JANUARI 

 

 

 

Dewaele Anne      16/12 

Herreman Luc      20/12 

Geldhof Jean - Marie     26/12 

Witdouck Ivan      28/12 

 

 

Vermeire Josiana      01/01 

Huys Davy       03/01 



 

    

 

 
 
01/12    Wafelbak 
02/12    Babbelpot 
03/12    Sint bezoek 
05/12    Gebedsdienst (overkoepelend) 
08/12    Maandquiz 
10/12    Zitgym 
11/12    Bewonersparlement Dille 
12/12    Kerstcrea 
15/12    Muziekdooje met Jean Marie 
16/12    Kerstfeest floor 2 
17/12    Kerststallen bezoek 
19/12    Gebedsdienst overkoepelend 
19/12    Verjaardagsfeest (overkoepelend) 
22/12    Kerstmarkt, kerstkoor 
24/12    Zitgym 
25/12    Kerstfilm 
26/12    Bewonersparlement Koriander & Salie 
29/12    Pizza avond Dille 
30/12    Kerstbingo 
31/12    Zitgym 

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER FLOOR 2 



 

    

 
ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER FLOOR 1&4 

 

02/12    Munt beweging Marjolein Pannenkoekenbak 

03/12    Munt en Marjolein Sinterklaasfeest 

04/12    Marjolein Crea met leerlingen van school 

05/12    Marjolein beweging 

09/12    Munt beweging, pannenkoekenbak 

11/12    Munt en Marjolein Crea kerststukjes maken 

12/12    Munt en Marjolein Crea windlichtjes maken Marjolein Beweging 

15/12    Munt en Marjolein, Kerstfeest  

16/12    Munt VM beweging NM Bewonersparlement 

18/12    Munt en Marjolein kerststallen bezoeken in H.Hart kerk 

19/12    Gebedsdienst en verjaardagsfeest 

22/12    Kerstkoor en Kerstmarkt  

23/12    Munt Beweging en Bingo Marjolein Bingo 

24/12    Marjolein Beweging  

 



 

    

 

 
ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER FLOOR 3 

 

01/12    Crea namiddag Oregano & Rozemarijn 

03/12    Crea namiddag Lavendel 

05/12    Sinterklaasfeest overkoepelend 

08/12    Beweging Oregano & Rozemarijn 

10/12    Sneukelkar Oregano, Lanvendel, Rozemarijn 

15/12    Kerststallen overkoepelend 

17/12    Muziek JM+ Franky Oregano 

18/12    Muziek JM+ Franky  Rozemarijn 

19/12    Kerstfeest vm  Rozemarijn / Kerstfeest nm Oregano & Lavendel 

22/12    Kerstkoor + Kerstmarkt ( overkoepelend) 

24/12    Muziek voor Kerst Oregano 

29/12    Film Oregano 

 

 



 

    

 

 

 

02/01    Maandquiz 

05/01    Bingo 

06/01    Driekoningen 

07/01    Zitgym 

08/01    Croque avond Koriander/Salie 

09/01    Gebedsdienst (overkoepelend) 

13/01    Bewonersparlement Dille 

14/01    Zitgym 

16/01    Gebedsdienst (overkoepelend) 

21/01    Zitgym 

23/01    Bewonersparlement Koriander/Salie 

27/01    Show Urbanus 

29/01    Nieuwjaarsfeest Floor 2 

30/01    Verjaardagsfeest (overkoepelend) 

 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI FLOOR 2 



 

    

 

 

02/01    Marjolein & Munt gebedsdienst 

05/01    Marjolein: spelnamiddag 

06/01    Marjolein & Munt Driekoningen 

08/01    Marjolein: Welkness /Munt bingo 

09/01    Marjolein: Beweging 

12/01    Marjolein: individueel klein geluk/Munt sneukelkar 

13/01    Marjolein: bingo/Munt beweging 

15/01    Munt: avondmaal 

16/01    Marjolein en Munt Gebedsdienst/Marjolein beweging 

19/01    Marjolein: sneukelkar 

20/01    Marjolein: bakken/Munt benweging 

22/01    Marjolein en Munt: Spelnamiddag studenten 

23/01    Marjolein: Beweging 

27/01    Nieuwjaarsreceptie Munt beweging 

30/01    Verjaardagsfeest  

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI FLOOR 1&4 



 

    

 

 

02/01    Spelnamiddag (Oregano) Beweging (Rozemarijn) 

05/01    Bakactiviteit (Rozemarijn) Beweging (Oregano) 

06/01    3 Koningen (overkoepelend) 

07/01    Sneukelkar (Oregano, Rozemarijn, Lavendel) 

09/01    Reminisentie box (Oregano) Beweging (Rozemarijn) 

12/01    Soep (Rozemarijn, Oregano, Lavendel) 

14/01    Balspel (Oregano) Welness (Rozemarijn) 

16/01    Pannenkoeken (Rozemarijn) Muziek (Oregano) 

19/01    Wentelteefjes (Oregano) Muziek (Rozemarijn) 

21/01    Aperitief (Oregano en Rozemarijn) 

23/01    Beweging (Oregano en Rozemarijn) 

26/01    Bakken (Rozemarijn) Quiz (Oregano) 

30/01    Welness (Rozemarijn en Oregano) 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI FLOOR 3 
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Het Bijbelse kerstverhaal 

 In de dagen dat keizer Augustus over het Romeinse rijk regeerde vaardigde hij een bevel uit. 
Iedereen moest zich laten inschrijven in de stad waar zijn familie vandaan kwam. Ook Jozef, 
een eenvoudige timmerman uit Nazareth. Hij was verloofd met Maria, die een kind              
verwachtte een bijzonder kind, beloofd door aardsengel Gabriël.  

De reis naar Bethlehem was lang en zwaar. De weg liep langs heuvels, stoffige paden en 
dorpjes waarin de herbergen al snel vol raakten. Maria voelde dat haar tijd bijna was           
gekomen, maar ze zette moedig door, vertrouwend op God. Toen ze eindelijk Bethlehem    
bereikten, bleek er geen plaats voor hen in de herbergen. Alles zat overvol door de         
volkstelling. Een vriendelijke herbergier wees hen uiteindelijk naar een eenvoudige stal, 
warm door het stro en het zachte ademen van dieren. In de stilte van de nacht werd het 
Kind geboren. Maria wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, het enige 
wiegje dat er was. Zo kwam Jezus de Zoon van God ter wereld: niet in pracht en praal, maar 
in eenvoud en vrede. Diezelfde nacht hielden herders buiten op de velden de wacht bij hun 
kudden. Plotseling verscheen er een engel van de Heer, omstraald door hemels licht. De 
herders schrokken hevig, maar de engel sprak:  

“Wees niet bang. Ik breng jullie goed nieuws voor heel het volk, vandaag is in de stad van 
David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Jullie zullen het Kind vinden in    
doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. 

” De herders aarzelden geen moment. Ze haastten zich naar Bethlehem en vonden Maria, 
Jozef en het Kind precies zoals de engel had gezegd. Ze vertelden wat ze hadden gehoord, 
en iedereen die het hoorde stond verwonderd. Een tijd later kwamen er wijzen uit het       
oosten. Ze hadden een bijzondere ster gezien, die de geboorte van een grote koning                 
aankondigde. De ster leidde hen naar Bethlehem. Ze kwamen bij het huis waar Jezus was, 
knielden in eerbied neer en brachten geschenken mee: goud, wierook en mirre. zo vertelt de 
Bijbel het kerstverhaal, dat al generaties lang wordt doorgegeven: Een Kind is ons                 
geschonken, een Redder voor iedereen.  
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MIJN LEVENSVERHAAL 
Francine Vincke 

Francine Vincke werd geboren op 24 december 1945, weliswaar op een gezellige kerstavond, in het 
hart van Roeselare. Francine komt uit een gezin van 5, waaronder 4 broers (Ronny, Dan-
ny=tweeling, Franky, Zacky en Francine zelf). Al van bij haar geboorte bracht ze licht en warmte in 
het leven van haar ouders – een passend geschenk voor zo’n bijzondere dag. Ze groeide op in een 
liefdevol gezin waar muziek een grote rol speelde. Haar moeder had een prachtige zangstem en 
vulde vaak het huis met vrolijke melodieën. Het was van haar dat Francine haar liefde voor muziek 
en zang erfde. 
Als jong meisje stond Francine bekend om haar opgewekte karakter en haar zachte glimlach. Ze 
hield ervan om mensen om zich heen blij te maken, of dat nu met een vriendelijk woord, een grapje, 
of een liedje was, die levensvreugde bleef ze haar hele leven met zich meedragen. 
Toen Francine volwassen werd, bleef ze in haar vertrouwde stad Roeselare wonen. Ze vestigde zich 
in de Ardooisesteenweg, te Roeselare, waar ze in het begin samen met haar moeder jaren een be-
kende taverne uitbaatte: De Windsor. De taverne werd al snel een vaste ontmoetingsplek voor 
buurtbewoners, vrienden en voorbijgangers. Francine stond er bekend om haar warme gastvrijheid, 
haar aanstekelijke lach, en haar warme zangstem… 
Op avonden dat het iets rustiger was, of net wanneer de sfeer goed zat, kon Francine het niet laten 
om zelf de microfoon te nemen, en de mensen te entertainen. Ze zong haar lievelingsliedjes: 
“Zwarte Lola” en nummers van “Zangeres Zonder Naam”. Haar stem vulde dan de ruimte, en ieder-
een luisterde aandachtig en met een glimlach. Muziek was haar manier om mensen samen te bren-
gen – een talent dat ze met trots van haar moeder had meegekregen. 
Francine was niet alleen een geliefde cafébazin en zangeres, maar ook een trotse moeder. Ze kreeg 
een zoon “Lorian”, op wie ze ongelooflijk fier was. Haar zoon groeide op tussen de geuren van verse 
koffie, de klanken van muziek en het warme welkom van de klanten in “De Windsor”. Later kreeg 
Francine ook een kleindochter “Jocelyn”, die opnieuw licht en vreugde in haar leven bracht. 
Na vele jaren hard werken in de taverne genoot Francine van de rustige momenten met haar familie 
en haar trouwe hondje Lady. Lady was haar vaste metgezel, haar trotse viervoeter, en altijd aan 
haar zijde. Toen het wat moeilijker werd om zelf voor Lady te zorgen, nam haar zoon en schoon-
dochter met liefde de zorg voor Lady over. Zo bleef Lady dicht bij de familie, wat Francine veel rust 
gaf.  
Francine verblijft in Westerlinde, een woonzorgcentrum in Roeselare. Hier blijft haar warme glim-
lach vaak verschijnen als ze bekende melodieën hoort of als iemand over vroegere tijden praat. 
Muziek – en vooral haar geliefde liedjes – lijken de sleutel te zijn tot haar hart. 
In december 2025 viert Francine haar 80ste verjaardag. Een bijzondere mijlpaal voor een bijzonde-
re vrouw: een moeder, grootmoeder, zangeres en levensgenieter die altijd haar hart volgde en voor 
velen een bron van warmte en vreugde is geweest. 
 



 

    

Een oprechte dank aan Els voor de prachtige herfstdecoratie. Haar            
creativiteit en oog voor detail alsook haar inzet voor een warme en         

sfeervolle omgeving die de gezelligheid van de herfst tot leven brengt.        
Iedereen geniet zichtbaar van haar mooie werk  
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HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 
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HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 
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HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 
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OVERKOEPELENDE SFEERBEELDEN 



 

    

RA, RA, RAADSELS! ZOEK DE 7 VERSCHILLEN 



 

    

DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE 

We zijn alweer zover… het jaar loopt op zijn einde, met zijn mooie maar ook iets minder mooie 
dagen en gebeurtenissen. 
Maar eerst krijgen we nog december, met zijn heerlijke momenten en fijne tradities. 

Om te beginnen komt de beste Spanjaard weer op bezoek in ons land: hij die de jongsten onder 
ons zoveel vreugde en geschenken bezorgt… de lieve Sint. Hij blijft maar kort, dus moeten we er 
des te meer van genieten. 

Verder in de maand komen ook nog de kerstsfeer en nieuwjaar. 
Vroeger was Kerstmis vooral een feest van de geboorte van het kindeke Jezus. Maar voor velen 
is dat niet langer het hoogtepunt. Jongere mensen kijken tegenwoordig vooral uit naar alles wat 
errond gebeurt: gezellig samen zijn, cadeautjes, lekker eten en eens goed uit de bol gaan. En 
toch blijft het ontroerend: een kindje dat wordt geboren in een stal, in doeken gewikkeld en in 
een kribbe gelegd, warm gehouden door de adem van een os en een ezel… in een koude stal 
zonder deuren of ramen. 

Een heel oud lied herinnert ons daaraan: “De herdertjes lagen bij nachte, ze lagen bij nachte in 
het veld.” 

Ik vraag me soms af waarom ze zomaar in het veld lagen — en dan nog in deze koude winter-
maanden. 
Maar het lied gaat verder en verklaart het zelf: 

“Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld.” 

Aha, dáárom lagen ze daar! Want het is moeilijk om je schaapjes te tellen wanneer ze voortdu-
rend door elkaar lopen. Maar als ze rustig slapen, is dat een fluitje van een cent. 

Rustig was het daar echter niet, want: 

“Daar hoorden zij de engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar.” 

En ja, slapen wordt lastig wanneer er boven je hoofd plots een heel engelenkoor begint te zin-
gen. Met “vleiend en klaar” moet er toch een behoorlijk volume geweest zijn! 

En dan: 

“De herders naar Bethlehem gingen, het liep tegen het nieuwe jaar.” 

Er kwam dus ook nog wat spoed bij kijken, want ze moesten met de hele kudde naar Bethle-
hem, een flink eind stappen, en dat alles nog voor het nieuwe jaar. Ze wilden de overgang van 
het jaar nul naar het jaar één meemaken en de vreugdevolle gebeurtenis vieren. 

 
Ik hoop dat de tekst voor u zo wat helderder is geworden. 
Maar neem me niet kwalijk… ik heb het ook maar van horen zingen. 

 

PAUL VANHEE 



 

    

MENU’S 01/12 - 07/12 

maandag 1 december 

Gevogeltebrochette met 
Provençaalse saus, 
knolselder en puree 

~ 

Kalfsblanket met selder, 
wortel, prei en peterselie-

dinsdag 2 december 

Kalfsgehaktbrood met 
rode kool en gekookte 
aardappelen 

~ 

Gepaneerde pladijs met 
huisgemaakte tartaar, 

woensdag 3 december 

Pita met kolensla, tzatziki 
en aardappelwedges 

~ 

Boerenbraadworst met 
hutsepot 

donderdag 4 december 

Steak met pepersaus, 
rauwkost en frieten 

~ 

Kalkoengehaktballetjes 
met Luikse saus, 
gestoofde boontjes en 

vrijdag 5 december 

Vispannetje met wok van 
prei, witloof en puree 

~ 

Kaasburger met witte 
boontjes in 
tomatensaus en gekookte 

zaterdag 6 december 

zondag 7 december 

Boeuf Bourguignon met 
appel, veenbes en 
tartiflette-aardappelen 

~ 

Mechelse koekoek met 
doperwten en gratin 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortel en puree 

~ 

Gehaktschotel met 
broccoli 



 

    

MENU’S 08/12 - 14/12 

maandag 8 december 

Kalkoennootje met 
dragonroomsaus, 
snijbonen en gekookte 
aardappelen  

~ 

Zalm met bieslooksaus, 

dinsdag 9 december 

Kip tikka masala met gember, 
koriander en 
basmatirijst  

~ 

Runds-blinde vink, jus 
met sjalot, savooikool en 

woensdag  10 december 
Fish stick met verse 
tartaar , prei in 
roomsaus en Franse 
kruidenpuree 

 

~ 

donderdag 11 december 
Vogelnestje met 
tomatensaus, kropsla, 
tomaat en dennen-
appelkroketten 

~ 

Kipfilet ’Duxelles’, erwten, 

vrijdag 12 december 

Gebakken kabeljauw met 
kervelsaus, 
groenteweelde en risotto 

~ 

Rundsstoofvlees op z’n 
Vlaams met appelmoes 

zaterdag 13 december 

zondag 14 december 

Rundstong in 
Madeirasaus met 
kropsla en kroketten 

~ 

Coq au vin met spitskool 
en kroketten 

Gehaktbroodje met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

~ 

Hamrolletjes met 
witloof en puree 



 

    

MENU’S 15/1 2 - 21/12 

maandag 15 december 

Kortrijkse stampers met ei 
en kaas 

~ 

Chipolata met rode kool 
en gekookte 
aardappelen 

dinsdag 16 december 

Casselerrib met spruitjes 
en gekookte 
aardappelen 

~ 

Lamsgehaktballetjes  
met mediterrane saus 

woensdag 17 december 

Kalkoenschnitzel met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

~ 

Visfilet met boterkorst, 
ratatouille en puree 

donderdag 18 december 

Rundsstoofvlees op z’n 
Vlaams, kropsla, tomaat 
en frieten 

~ 

Kalkoenpavé ‘grand 
mèresaus’, gestoofde 

vrijdag 19 december 

Hutsepot met 

braadworst 

~ 

Macaroni met kaassaus 
en kipreepjes 

zaterdag 20 december 

zondag 21 december 
Kip aan ‘t spit, kropsla, 
tomaat en aardappel-
blokjes met rozemarijn 

~ 

Kalfssteak met 
champignonroomsaus, 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortelen en basmatirijst 

~ 

Veggieburger met Thaise 
groentecurry en 



 

    

MENU’S 22/12 - 28/12 

maandag 22 december 

Zuiderse kotelet met 
spruiten en gekookte 
aardappelen 

~ 

Spaghetti bolognaise en 
Emmentaler kaas 

dinsdag 23 december 

Gentse waterzooi met 
peterselie-aardappelen 

~ 

Schelvishaasje met 
kervelsaus, broccoli en 
puree 

woensdag 24 december 

Rookworst met stamppot 
van boerenkool 

~ 

Kip met currysaus, 
ananas en 
groentebasmatirijst 

donderdag 25 december 

Kalkoen farci met Fine 
Champagne-roomsaus, 
appel met veenbessen, 
gestoofde spruitjes en 
amandelkroketjes 

vrijdag 26 december 

Kippenballetjes met prei 
in kokosroomsaus en 
kritharaki 

~ 

Florentijns eitje met 
spinazie en puree 

zaterdag 27 december 

zondag 28 december 

Varkenshaasje met 
calvadosroomsaus, 
bonenbundel, witloof en 
kroketten 

~ 

Escalope Milanese met 

Hamrolletjes met witloof 
en puree 

~ 

Groenlandse heilbot 
met witte wijnsaus, 
gestoofde andijvie en 



 

    

MENU’S 29/12 - 04/01 

maandag 29 december 

Gevogeltebrochette met 
Provençaalse saus, 
knolselder en puree 

~ 

Kalfsblanket met selder, 
wortel, prei en peterselie-

dinsdag 30 december 

Kalfsgehaktbrood met 
rode kool en gekookte 
aardappelen 

~ 

Gepaneerde pladijs met 
huisgemaakte tartaar, 

woensdag 31 december 

Pita met kolensla, tzatziki 
en aardappelwedges 

~ 

Boerenbraadworst met 
hutsepot 

donderdag 1 januari 

Filet de marcassin met 
Grand-Veneursaus, 
peertje in rode wijn en 
knolselderpuree 

vrijdag 2 januari 

Vispannetje met wok van 
prei, witloof en puree 

~ 

Kaasburger met witte 
boontjes in 
tomatensaus en gekookte 

zaterdag 3 januari 

zondag 4 januari 

Boeuf Bourguignon met 
appel, veenbes en 
tartiflette-aardappelen 

~ 

Mechelse koekoek met 
doperwten en gratin 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortel en puree 

~ 

Gehaktschotel met 
broccoli 



 

    

MENU’S 29/12 - 04/01 

maandag 29 december 

Gevogeltebrochette met 
Provençaalse saus, 
knolselder en puree 

~ 

Kalfsblanket met selder, 
wortel, prei en peterselie-

dinsdag 30 december 

Kalfsgehaktbrood met 
rode kool en gekookte 
aardappelen 

~ 

Gepaneerde pladijs met 
huisgemaakte tartaar, 

woensdag 31 december 

Pita met kolensla, tzatziki 
en aardappelwedges 

~ 

Boerenbraadworst met 
hutsepot 

donderdag 1 januari 

Filet de marcassin met 
Grand-Veneursaus, 
peertje in rode wijn en 
knolselderpuree 

vrijdag 2 januari 

Vispannetje met wok van 
prei, witloof en puree 

~ 

Kaasburger met witte 
boontjes in 
tomatensaus en gekookte 

zaterdag 3 januari 

zondag 4 januari 

Boeuf Bourguignon met 
appel, veenbes en 
tartiflette-aardappelen 

~ 

Mechelse koekoek met 
doperwten en gratin 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortel en puree 

~ 

Gehaktschotel met 
broccoli 



 

    

MENU’S 05/01 - 11/01 

maandag 5 januari 

Kalkoennootje met 
dragonroomsaus, 
snijbonen en gekookte 
aardappelen 

~ 

Zalm met bieslooksaus, 

dinsdag 6 januari 

Kip tikka masala met 
gember, koriander en 
basmatirijst 

~ 

Runds-blinde vink, jus 
met sjalot, savoooikool en 

woensdag 7 januari 

Fish stick met verse 
tartaar, prei in roomsaus 
en Franse kruidenpuree 

~ 

Italiaanse lasagne 

donderdag 8 januari 
Vogelnestje met 
tomatensaus, kropsla, 
tomaat en dennen-
appelkroketten 

~ 

Kipfilet ’Duxelles’, erwten, 

vrijdag 9 januari 

Gebakken kabeljauw met 
kervelsaus, 
groenteweelde en risotto 

~ 

Rundsstoofvlees op z’n 
Vlaams, appelmoes en 

zaterdag 10 januari 

zondag 11 januari 
Rundstong in 
Madeirasaus, kropsla en 
kroketten 

~ 

Coq au vin met spitskool 
en kroketten 

Gehaktbroodje met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

~ 

Hamrolletjes met 
witloof en puree 



 

    

 

MENU’S 12/01 - 18/01 

maandag 12 januari 

Kortrijkse stampers met ei 
en kaas 

~ 

Chipolata met rode kool 
en gekookte 
aardappelen 

dinsdag 13 januari 

Casselerrib met spruitjes 
en gekookte 
aardappelen 

~ 

Lamsgehaktballetjes 
met mediterrane saus en 

woensdag 14 januari 

Kalkoenschnitzel met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

~ 

Visfilet met boterkorst, 
ratatouille en puree 

donderdag 15 januari 

Rundsstoofvlees op z’n 
Vlaams, kropsla, tomaat 
en frieten 

~ 

Kalkoenpavé ‘grand 
mèresaus’, gestoofde 

vrijdag 16 januari 

Hutsepot met 

braadworst 

~ 

Macaroni met kaassaus 
en kipreepjes 

zaterdag 17 januari 

zondag 18 januari 
Kip aan’t spit, kopsla, 
tomaat en aardappel-
blokjes met rozemarijn 

~ 

Kalfssteak met 
champignonroomsaus, 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortelen en basmatirijst 

~ 

Veggieburger met Thaise 
groentecurry en 



 

    

MENU’S 19/01 - 25/01 

maandag 19 januari 

Zuiderse kotelet met 
spruiten en gekookte 
aardappelen 

~ 

Spaghetti bolognaise en 
Emmentaler kaas 

dinsdag 20 januari 

Gentse waterzooi met 
peterselie-aardappelen 

~ 

Schelvishaasje met 
kervelsaus, broccoli en 
puree 

woensdag 21 januari 

Rookworst met stamppot 
van boerenkool 

~ 

Kip met currysaus, 
ananas en 
groentebasmatirijst 

donderdag 22 januari 

Konijn met pruimen, 
appelmoes en kroketten 

~ 

Toscaans broodje met 
witte kool in 
bechamelsaus en 

vrijdag 23 januari 

Kippenballetjes met prei 
in kokosroomsaus en 
kritharaki 

~ 

Florentijns eitje met 
spinazie en puree 

zaterdag 24 januari 

zondag 25 januari 

Varkenshaasje met 
calvadosroomsaus, 
bonenbundel, witloof en 
kroketten 

~ 

Escalope Milanese met 

Hamrolletjes met witloof 
en puree 

~ 

Groenlandse heilbot 
met witte wijnsaus, 
gestoofde andijvie en 



 

    

MENU’S 26/01 - 01/02 

maandag 26 januari 

Gevogeltebrochette met 
Provençaalse saus, 
knolselder en puree 

~ 

Kalfsblanket met selder, 
wortel, prei en peterselie-

dinsdag 27 januari 
Kalfsgehaktbrood met 
rode kool en gekookte 
aardappelen 

~ 

Gepaneerde pladijs met 
huisgemaakte tartaar, 

woensdag 28 januari 

Pita met kolensla, tzatziki 
en aardappelwedges 

~ 

Boerenbraadworst met 
hutsepot 

donderdag 29 januari 

Steak met pepersaus, 
rauwkost en frieten 

~ 

Kalkoengehaktballetjes 
met Luikse saus, 
gestoofde boontjes en 

vrijdag 30 januari 

Vispannetje met wok van 
prei, witloof en puree 

~ 

Kaasburger met witte 
boontjes in 
tomatensaus en gekookte 

zaterdag 31 januari 

zondag 1 februari 

Boeuf Bourguignon met 
appel, veenbes en 
tartiflette-aardappelen 

~ 

Mechelse koekoek met 
doperwten en gratin 

Vol au vent met 
champignons, geraspte 
wortel en puree 

~ 

Gehaktschotel met 
broccoli 



 

    

RA, RA, RAADSELS! OPLOSSING 



 

    




